
Communie 
Tot de heilige communie zijn allen 
uitgenodigd die gedoopt zijn, in hun 
kerkgemeenschap deelnemen aan de 
Tafel van de Heer en met ons zijn 
tegenwoordigheid willen vieren.  
Als u in plaats van de communie een 
zegen wilt ontvangen, dan bent u 
uitgenodigd om naar voren komen en de 
armen voor de borst te kruisen.  
 
Vredegroet, communie, collecte 
Men geeft elkaar de vrede door middel 
van een hoofdknik of een ander gebaar. 
U wordt gevraagd voorlopig nog af te 
zien van handen schudden.  
De communie wordt vooralsnog alleen 
onder de gedaante van het brood 
uitgereikt. U kunt uw bijdrage voor de 
collecte in het mandje achterin de kerk 
achterlaten of gebruik maken van de QR-
code. U kunt deze scannen met uw bank 
app.  
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Zondag van het huwelijk 

Dies O.R.K.A. 
Liturgische gegevens: rode kerkboek, pg. 224 
Orde v.d. eucharistieviering: rode kerkboek, pg. 413 

Stadia v.d. viering Boek Gezang Pagina 

Introïtusgezang blauw 260; 1-4  

Kyrie en Gloria blauw mis 16 1212 

1e Lezing: Genesis 2, 
18-24 groen  335 

Gradualepsalm blauw 205  

2e Lezing: Hebreeën 3, 
1-6 groen  335 

Halleluja blauw 463  

Evangelie: Marcus 10, 
2-16 

groen  336 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 311  

Voorbeden acclamatie blauw 968  

Offertorium blauw 761  

Eucharistisch Gebed 
 
inclusief het Heilig 

rood 8 455 

blauw mis 16 1216 

Onze Vader rood  474 

Lam Gods blauw mis 16 1217 

Gezang na de 
Communie 

blauw 649  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 764  


