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Vanavond vieren wij de instelling van de Eucharistie. Wij horen in de lezing over 

het Laatste avondmaal van Jezus, de voetwassing en de aankondiging van zijn 

naderende overlevering en bereiden ons in stilte voor op het lijden en sterven van 

Jezus. 

 

Aan het einde van de viering worden alle zaken die nodig zijn voor de Maaltijd van 

de Heer de kerk uitgedragen, want er kan geen eucharistie meer plaatsvinden. Het 

brood, het lichaam van de Heer, wordt van de plaats waar het gebruikelijk is om 

het te bewaren weggedragen naar het rustaltaar. De kerk wordt gehuld in duister 

en in stilte. 
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Viering van de Eucharistie 

In deze viering wordt de lofzang “Gloria” gezongen. 
Na het zingen van de lofzang zwijgt het orgel. 
 

Introïtus 
De gemeente staat, als de priester met de dienaars binnenkomt.  
De priester bewierookt het altaar.  
 

 
 

 
2. Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 

3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 

4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ’t paradijs. 
 

5. En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voorgoed 
van heel de dode wereld vrij. 
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6. De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 

Inleiding  
 

Gisteren zijn in deze kathedrale kerk van Ste. Gertrudis te Utrecht  

door de aartsbisschop de heilige Oliën gewijd, en aan de afgevaardigden 
van de parochies uitgedeeld. 

De parochiaan die heilige Oliën voor onze parochie in ontvangst heeft 
genomen biedt deze de priester aan voor de zalving van de zieken, de 
geloofsleerlingen, en van hen die het sacrament van de doop of het 
vormsel zullen ontvangen. 

 

De priester zegt tot de gemeente: 
 

 Namens de parochie willen wij deze heilige Oliën in ontvangst 
nemen. 

 

Allen antwoorden: 
 

 De Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

 zegenen wij met deze heilige Oliën. 

 Moge zij ons dienen tot een geestelijke zalving 

 en sterken naar lichaam en geest.  
 

De priester kan vervolgens de gemeente begroeten:  
 

Genade zij u en vrede  

van God onze Vader,  

van Jezus Christus, de Heer 

en van de heilige Geest.  
 

  Amen. 
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Ook kan hij/zij zeggen:  
 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods,  
 

  tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.  
 
SchuIdbelijdenis     De gemeente knielt.  
 

 † Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
 

  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 

Laten wij onze schuld belijden  

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.  
 

 Voor U belijden wij,  

 almachtige God,  

 voor heel uw kerk  

 en voor elkaar,  

 dat wij gezondigd hebben,  

 in gedachte, woord en daad,  

 in het kwade, dat wij gedaan hebben  

 en in het goede dat wij hebben nagelaten.  

 Ontferm U over ons,  

 vergeef ons onze zonden,  

 en geef dat wij U mogen dienen;  

 vernieuw daartoe ons leven  

 door Christus, onze Heer.  
 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  

vergeve onze zonden  

en geleide ons tot het eeuwige leven.  
   

 Amen.  
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Kyrie eleison   Mis 26  De Marcus-mis van Floris van der Putt (geb.1915) 
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Lofzang “Gloria”                     De gemeente gaat zitten. 
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                                                                                Vanaf nu zwijgt het orgel. 

Gebed van het feest 
 

De Heer zij met u. 
 

 En met uw geest. 
 

Laat ons bidden. 
 

God, wiens eniggeboren Zoon, 
zoals hij de zijnen had liefgehad 
hen tot het einde toe heeft liefgehad, 
geef ons, bidden wij, 
dat wij het geheim van zijn liefde 
heden zo mogen vieren, 
dat wij met hem, die sterft voor onze zonden 
en verrijst om onze rechtvaardiging, 
in de eeuwigheid verenigd mogen worden, 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
 

 Amen 

 
Eerste schriftlezing     Exodus 12, 1-14 (WV) 

 

Lezing uit het boek Exodus.  
 
De HEER richtte het woord tot Mozes en Aäron in Egypte, en sprak: Deze 
maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van 
het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend.  
Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder 
huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, 
rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste 
buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden 
met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en 
eenjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de 
dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de 
verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. 
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Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide 
deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het 
lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op 
het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en 
bittere kruiden. Ge moogt het niet rauw eten of gekookt in water, maar 
alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er 
niets van over is, als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn 
moet ge verbranden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw 
lendenen omgord, uw voeten geschoeid, en uw stok in de hand. Haastig 
moet ge het eten, want het is Pasen voor de HEER. Deze nacht zal Ik door 
Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, 
zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken. Maar 
het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het 
bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal 
u treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge 
moet hem vieren als een feest ter ere van de HEER. Van geslacht tot 
geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren.  
 

Graduale Psalm 81 
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Tweede schriftlezing    1 Korintiërs 11, 23-32 (OKV)  
 

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs.  
 

Zusters en broeders, ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook 
overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij overgeleverd 
werd, brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei: Dit is mijn 
lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na 
de maaltijd, en hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed; doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo 
dikwijls gij dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood 
des Heren, totdat hij komt.  
Wie dus op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren 
drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder 
onderzoeke zichzelf en ete dan het brood en drinke uit de drinkbeker.  
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Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, wanneer hij het 
lichaam van de Heer niet naar waarde weet te beoordelen. Daarom zijn er 
onder u velen zwak en ziek en zijn er niet weinigen die ontslapen zijn. Als 
wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel 
komen. Maar wanneer wij door de Heer geoordeeld worden, worden wij 
getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. 
 

Psalm 116 
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Evangelie      De gemeente staat op. 

    

De Heer zij met u. 
 

 En met uw geest.  
 

Lezing uit het heilig evangelie naar Johannes. 
      

 U, Heer, zij glorie. 
       

      Johannes 13, 1-15 (OKV)  
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes. 
 
Vóór het feest van Pasen, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit 
deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld 
waren, en die hij steeds had liefgehad, ten einde toe liefgehad.  
En tijdens de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas, Simons zoon, de 
Iskarioter, in het hart gegeven had hem te verraden, stond hij, omdat hij 
wist dat de Vader hem alles in handen gegeven had en dat hij van God 
uitgegaan was en tot God ging, van de maaltijd op en legde zijn kleren af, 
nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarna goot hij water in 
het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te 
drogen met de linnen doek, waarmee hij omgord was.  
Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zei tot hem: Heer, gij wilt mij de 
voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat ik doe, begrijpt gij 
nu niet, maar later zult gij het begrijpen. Petrus zei tot hem: Nooit in der 
eeuwigheid zult gij mij de voeten wassen! Jezus antwoordde hem: Als ik u 
niet was, hebt gij geen gemeenschap met mij. Simon Petrus zei tot hem: 
Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook handen en hoofd! Jezus 
antwoordde hem: Wie gebaad heeft, behoeft niets anders te wassen dan 
de voeten, want hij is geheel rein, en jullie zijn rein, maar niet allen. Want 
hij wist, wie hem verraden zou; daarom zei hij: Gij zijt niet allen rein.  
Nadat hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren aangedaan had, ging hij 
wederom aan tafel zitten en zei tot hen: Begrijpt gij, wat ik u gedaan heb? 
Gij noemt mij Meester en Heer, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. 
Wanneer dan ik, uw Heer en Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook 
gij elkander de voeten wassen; want ik heb u een voorbeeld gegeven, 
opdat gij ook doen zoudt, zoals ik u gedaan heb.  
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Acclamatie      OKG 304 

 

 

Prediking              De gemeente gaat zitten. 

                           De prediking kan worden gevolgd door een voetwassing. 
 
Gezang na de prediking:                                              Liedboek 569 
 

 
2. Hij gaf ons zwijgende een teken         3.   Zo is de Heer een knecht geworden 

en kwam ons voet voor voet nabij,       en tot de bodem toe gegaan 
Hij deed het water van zich spreken,    om ons met ootmoed te omgorden, 
het stort zich uit en reinigt mij.        Hij doet ons zijn geringheid aan. 

t. Jaap Zijlstra, m. Johanna Wagenaar 
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              4.  Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 

 

Voorbeden  
 

De gemeente knielt, waarna de diaken (of de priester) zegt:  
 

 Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.  
 

Elke voorbede eindigt met: 
 

 Laat ons bidden.  
 

Acclamatie             OKG 324 
 

                       

De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe 

enige stilte in acht genomen wordt. Hierna zingt (of zegt) de priester het 

onderstaande slotgebed, of een ander naar keuze.  

 
God, die blijkens de kracht die in ons werkt  
bij machte zijt meer dan overvloedig te doen  
boven al wat wij vragen of denken,  
U zij de heerlijkheid  
in de kerk en in Christus Jezus,  
tot in alle geslachten in de eeuwen der eeuwen.   
  
           Amen.  
 

Opdracht van de gaven 
 

De gemeente gaat zitten en zingt het aangegeven gezang. Tijdens het 
zingen van dit gezang wordt de collecte gehouden die naar de altaartafel 
gebracht wordt. De priester maakt het brood en de kelk gereed. 
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Het brood en de beker worden, nadat deze zijn toebereid, bewierookt. 
Hij/zij  bewierookt ook de altaartafel en de gelovigen. 
 

Gezang  Ubi Caritas est vera  Responsie 1 koor. 2 allen 
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De gemeente komt naar voren en gaat in een halve kring rond de 
treden van het altaar staan om daar deel te nemen aan de Maaltijd 
van de Heer.  
Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun 
kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons 
zijn tegenwoordigheid willen vieren.  

Ook wie niet deelneemt aan de communie is van harte uitgenodigd 
om in de kring te gaan staan en daar de zegen te ontvangen. 
 

 
Bidt, broeders en zusters,  
dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader.  

 



18 

 

 
De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot heil van ons  
en van zijn gehele heilige kerk.  
 

Amen.  
 

Gebed over de gaven 
 

Geef ons, bidden wij, Heer, 
dat wij steeds op waardige wijze 
dit geheimenis vieren 
van hem die zijn discipelen 
op de dag van heden geleerd heeft 
dit te doen tot zijn gedachtenis, 
opdat ook wij deelachtig worden 
aan de werkelijkheid van zijn verlossing. 
Door Christus, onze Heer. 
  

 Amen 
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Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,  
Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen,  
door Christus, onze Heer.  
Hij die onze schulden gedragen heeft,  
hij heeft zichzelf vernederd;  
onderdanig is hij geworden tot de dood,  
ja, tot de dood des kruises,  
opdat wij, met U verzoend,  
uw liefde zouden ondervinden  
en vervuld worden met een zalig hopen.  
Het zij verre dan van ons in iets anders te roemen  
dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus,  
door wie U de engelen loven,  
U aanbidden de hemelse machten.  
Laat nu ook onze stemmen  
klinken in dit koor, wij smeken U,  
opdat ook gehoord wordt onze hulde  
als voor uw troon uw grote Naam beleden wordt:  

 
Heilig  Mis 26 
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Gezegend zijt Gij, Heer van alle heerlijkheid 

en Koning der eeuwige glorie, 
door Jezus Christus, uw eniggeboren Zoon. 
In hem is uw Woord vlees geworden 

en is de volheid van uw genade luisterrijk verschenen. 
In alles heeft hij uw wil volbracht en uw Naam verheerlijkt. 
Hij heeft ons uw koninkrijk verkondigd 

en de macht der duisternis voor ons verbroken. 
Onze schulden heeft hij op zich genomen, 
hij heeft ons met U verzoend en het nieuwe paradijs 

voor ons ontsloten. 
Als de weg, de waarheid en het leven 

heeft hij ons uw liefde geopenbaard. 
Hij is U daarin gehoorzaam geweest tot het uiterste toe, 
ja, tot aan het kruis, 
om door zijn dood de dood te vernietigen 

en door zijn verrijzen ons leven te herstellen. 
 

Op de avond, dat hij zichzelf vrijwillig overleverde 
en om ons behoud ging lijden 
DAT IS HEDEN 

nam hij het brood in zijn handen 

en zijn ogen opgeslagen naar U, zijn hemelse Vader, 
heeft hij het, U dankzeggend, gezegend, 
het gebroken en aan zijn leerlingen uitgedeeld 

met de woorden: 
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Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 

en U dankzeggend heeft hij die gezegend 

en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 

van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt  
tot vergeving van de zonden. 
Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 
 

Daarom, Heer, gedenkend zijn heilbrengend lijden, 
zijn glorierijke verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand, 
en uitziende naar zijn komst vol majesteit,  
stellen wij hier dit teken van ons geloof in hem 

die U het volmaakte offer gebracht heeft 

en een eeuwige verlossing voor ons heeft verworven. 
 

Zend dan, bidden wij, 
uw heilige Geest, 
de gever van alle leven en heiliging, 
over ons en deze, uw gaven: 
brood en wijn van eeuwig leven, 
en neem ze uit onze handen aan als een U welgevallig offer, 
waarmee wij onszelf aan U aanbieden, 
opdat het brood, dat wij breken, 
gemeenschap is met het lichaam van uw Zoon 

en de drinkbeker, die wij zegenen, 
gemeenschap met zijn bloed. 
 

Geef, dat allen, 
die deelnemen aan uw hemels Altaar, 
altijd verenigd blijven met U, 
tezamen met al uw heiligen en uitverkorenen, 
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met uw gezegende en roemwaardige dienstmaagd, 
Maria, de moeder van onze Heer, 
met uw profeten en apostelen,  
met uw martelaars en belijders 

en met allen, die in uw koninkrijk 

lofprijzend en biddend staan rondom uw troon. 
 

Schenk, Heer, ook deel in uw heerlijkheid aan de ontslapenen, 
die ieder van ons voor U wil gedenken. 
 

Men bidt korte tijd voor de overledenen die men persoonlijk 
gedenken wil. 
 

Handel met hen en met allen naar uw goedertierenheid 

en laat het eeuwige licht over hen stralen. 
Gedenk ook uw dienaren en dienaressen op aarde, 
voor wie wij uw barmhartigheid inroepen. 
 

Men bidt korte tijd voor de levenden die men wil gedenken. 
 

Zegen uw kerk over heel de wereld 
en verleen haar eenheid en vrede. 
Vernieuw de aarde naar uw belofte, 
gedenk alle volkeren 

en geef dat alle mensen 
U mogen danken en verheerlijken 

en uw heilige Naam lofprijzen. 
 

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus 

met wie en in wie U, almachtige Vader, 
in de gemeenschap van de heilige Geest 
alle eer en heerlijkheid, 
macht en glorie toekomt, 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
 
De gemeente antwoordt: 
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Het gebed des Heren 

Laat ons bidden. 

Aangespoord door het woord van de Heer 

en door Goddelijke lering onderwezen, 

durven wij spreken: 

 

 
Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 
 

   
             A  –  men. 
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Het breken van het brood 
 
Lam Gods  mis 26 

 

 
 
Vredegroet 
 

Heer Jezus Christus, 

Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef 

Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; 

vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die 

leeft in eeuwigheid. 
 

Amen. 
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De vrede des Heren zij altijd met u. 
 

 En met uw geest. 
 

Wenst elkaar de vrede. 
  

  Amen 
 

Communie 
 

God, wij komen tot U om aan uw tafel te ontvangen 

het brood van het leven en de kelk van het heil: 

het lichaam en het bloed van Christus, uw Zoon. 

Wij vragen U: 

stil onze honger en dorst naar U, vernieuw ons leven, 

laat ons groeien in liefde en bewaar ons ten eeuwigen leven. 
  

 Amen 
 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam 
 

Hierna zeggen allen driemaal: 
 

 Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

 maar spreek  slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 

Men slaat zich bij deze woorden op de borst. 
 

Bij de uitreiking van de communie zegt de priester tegen elk van de 
communicanten afzonderlijk: 
 

Het lichaam en het bloed van Christus. 
 

Degene die niet deelneemt aan de communie en de zegen wil 
ontvangen buigt bij de uitreiking van de communie het hoofd.  
 

Bij de wegzending kan hij/zij zeggen: 
 

Het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus beware u ten 
eeuwigen leven. 
 

De gemeente gaat terug naar de zitplaatsen en gaat zitten. 
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Gebed na de communie          De gemeente knielt 
 
De Heer zij met u. 
 
 En met uw geest. 
 
Laat ons bidden 
 
Gesterkt door het hemelse brood,  
dat wij op onze tocht door het leven ontvangen,  
bidden wij, Heer onze God,  
dat wij door uw genade  
in eeuwigheid mogen genieten  
van het feestmaal in uw rijk,  
waar wij mogen aanzitten  
met Christus, onze Heer.  
 
 Amen 
 
Na het bovenstaande gebed wordt de ciborie of een kelk waarin de 
geconsacreerde hosties worden bewaard naar een daartoe geschikte 
plaats overgebracht. 
 
De overbrenging van het geconsacreerde brood gaat vergezeld van 
wierook en ontstoken kaarsen en kan een plechtig karakter dragen.  
 
Gedurende de overbrenging wordt de op pagina 27 afgedrukte 
hymne gezongen.  
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Hymne                    OKG 357 
      Pange lingua gloriosi 

 
 

2. Hij, in ons bestaan geboren,  
 in het diepst van onze nacht,  
 gaf zichzelf als zaad verloren:  
 wat geen mensenkind volbracht  
 dat deed Gods Zoon, uitverkoren  
 om te heersen zonder macht.  
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 3. Voordat Hij om ons ging lijden, 
 heeft Hij aan 't gebod voldaan,  
 liet Hij zich het maal bereiden:  
 toen bood Hij ten overstaan  
 van zijn broeders, vóór hun scheiden,  
 zich als brood ten leven aan. 
 
4. 't Woord van God in 't menslijk leven  
 heeft de dood voorgoed gestuit;  

     in zijn handen opgeheven,  
     spreken brood en wijn dit uit. 

 Slechts 't geloof is het gegeven  
 te verstaan wat dit beduidt.  
      OKG 358 
5. Laat ons vol ontzag vereren 
 dit zo heilig sacrament. 
 ’t Is het teken van des Heren 
 liefde_in ‘t nieuwe Testament. 
 Geen verstand kan ons die leren: 
 zij wordt door ’t geloof gekend. 
 
6.  Laten wij de Vader prijzen,  
 eeuwig zij de dank gebracht  

 aan de Zoon om zijn verrijzen,  

 aan de Geest die 't leed verzacht:  

 altijd blijft ons loflied rijzen  

 voor de liefde en haar macht.  

 

   
Toegeschreven aan Tomas van Aquino (1225-1275) 

Vertaling: Koenraad Ouwens (geb. 1953) 
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Na deze lofzang keert de priester naar de altaartafel terug. Hij kan 
daar het kruis en de altaarbekleding wegnemen, waarbij hij door de 
acolieten wordt geholpen.  Psalm 22 kan hierbij worden gelezen, 
maar ook kan men enige tijd stilte in acht nemen. 
 

Vervolgens wordt, in de verduisterde kerk, zonder vermelding van de 
vindplaats en zonder enige inleiding, het onderstaande 
evangeliegedeelte gelezen: 
           Johannes 14, 15-31 (OKV)  
 
Jezus zei tot zijn discipelen: Wanneer gij mij liefhebt, zult gij mijn 
geboden onderhouden. En ik zal het de Vader verzoeken en Hij zal u 
een andere Vertrooster geven, opdat deze in eeuwigheid bij u zij, de 
Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en 
zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; ik kom tot u. Nog een 
korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik 
leef en gij zult ook leven. Op die dag zult gij erkennen, dat ik in mijn 
Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze 
onderhoudt, die is het, die mij liefheeft; en wie mij liefheeft, hem zal 
mijn Vader liefhebben, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem 
openbaren.  
Judas, niet de Iskarioter, zei tot hem: Heer, en hoe komt het dan, dat 
gij uzelf aan ons openbaren zult en niet aan de wereld? Jezus 
antwoordde hem en zei hem: Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn 
woord onderhouden en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen 
tot hem komen en bij hem woning nemen. Wie mij niet liefheeft, 
onderhoudt mijn woorden niet. Het woord nu, dat gij hoort, is niet 
van mij, maar van de Vader, die mij gezonden heeft. Deze dingen 
heb ik u gezegd, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Vertrooster, de 
heilige Geest, die de Vader in mijn naam zenden zal, die zal u alles 
leren en u alles te binnen brengen, wat ik u gezegd heb. Vrede laat 
ik u na, mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik 
hem u. Laat uw hart niet ontsteld of bevreesd worden. Gij hebt 
gehoord, dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Als 
gij mij liefhadt, zoudt gij u verblijden, omdat ik tot de Vader ga, want 
de Vader is meer dan ik.  
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En nu heb ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat gij moogt 
geloven, wanneer het geschiedt. Ik zal nu niet veel meer met u 
spreken, want de vorst der wereld is in aantocht; hij heeft echter 
geen macht over mij, maar de wereld moet weten, dat ik de Vader 
liefheb en zo doe, gelijk de Vader mij opgedragen heeft. Staat op, 
laat ons van hier gaan.  
  
 
Met deze lezing is de dienst geëindigd en gaan we in stilte naar huis.  
 
============================================================= 
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U bent hartelijk welkom bij de komende diensten 

in de Goede week: 

 

Goede Vrijdag – komende vrijdag om 15.00 uur: 

Gebedsdienst 

In de verduisterde en verstilde kerk bidden, zingen, lezen we over het 
sterven van Jezus. Daarna  leggen we bloemen bij het kruis 
 

Stille zaterdag – Paasnacht – komende zaterdag om 20.30 uur: 

Paaswake en Eucharistieviering 

In de verduisterde kerk wordt de Paaskaars gezegend en wordt het licht de 
kerk ingedragen en doorgegeven. Het doopwater wordt gezegend. Er 
kunnen geloofsleerlingen worden gedoopt. De Heilige Eucharistie begint 
met het opgetogen luiden van bellen en kerkklokken en het aansteken van 
alle lampen. 
 

Eerste zondag van Pasen –  komende zondag om 10.00 uur: 

Pontificale hoogmis 

Wij vieren de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden 
en zijn verschijning als de Levende Heer. 


