
zondag 21 juli 2024     
9e zondag na Pinksteren (11 in reeks B)                                 
voorganger: em.pastoor Joop Albers uit Hoorn 
                                                           gezangboek     kerkboek 
                                                               blauw              rood 

Intredezang     nr 542, 13-14-15  

Inleiding / schuldbelijdenis  blz 413 

Kyrie en Gloria mis 17  

Gebed van de dag   blz 200 

Eerste schriftlezing            lectionarium groen blz 310 

Psalm  nr 214  

Tweede schriftlezing lectionarium groen blz 310 

Halleluja (allen staan)  nr 457  

 Evangelie  lectionarium groen blz 311 

Na evangelie nr 304  

Preek                                                                                  

Gezang na preek nr 541  

Geloofsbelijdenis gesproken  blz 419 

Voorbeden nr 968  
afsluiting:  
zie hieronder 

 

Vredegroet  blz 421 

Gezang bij opdracht  
 

nr 795  

Gebed over de gaven  blz 200 

Inleiding prefatie  blz 424 

Prefatie euch.gebed 6  blz 448 

Heilig mis 17  

Eucharistisch gebed 6   blz 449   
Onze Vader  blz 474 

Lam Gods  mis 17  

Communie   blz 475 

Stilte   

Gezang na communie nr 759   

Gebed na communie  blz 201 

Allen staan. 
Looft en dankt 6 en zegen 

 blz 478 

Slotzang zie ommezijde     

 
 afsluiting voorbeden: 
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  Slotzang 
 

 
 

Stad van God en stad van vrede, 
door de hemel zelf bemind, 
waar het lied nooit onderbroken 
en in elke toonaard klinkt, 
waar men eensgezind de lofzang 
om Gods grote glorie zingt. 

 
Gij, de gastheer in dit godshuis, 
waar wij biddend voor U staan, 
wees als altijd ons genegen  
met uw liefde, hoor ons aan! 
Laat ons rijkelijk gezegend 
nu van hieruit verder gaan. 

 
Geef gehoor aan ons, aan ieder 
die om uw genade vraagt, 
die het goede vast wil houden 
en zich aan uw liefde waagt, 
en het vaandel van uw glorie 
biddend naar uw toekomst draagt. 

 
Alle glorie geldt de Vader, 
alle eer ook voor de Zoon! 
Ook de Geest moet lof gezongen 
die in onze harten woont: 
lichte stralen van de Ene 
die in het verborgen troont!                             
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