
Pontificale eucharistieviering 

Feestdag van de H. Aartsengel Michaël en alle engelen  

~ 

350-jarig jubileum van de  

Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer  

(O.R.K.A.) 

 

Schildering van Jan Kobell in de Regentenkamer van de O.R.K.A.:  

St. Maarten deelt zijn mantel met een kreupele bedelaar.  

Op de achtergrond de stad Utrecht, waarvan hij de patroon is. 

29 september 2024 

Oud-Katholieke Parochie  

van de HH. Maria, Jakobus en Gertrudis 

Utrecht 



Muziek voor aanvang: Peter Graham - A Time for Peace 

INLEIDEND GEZANG: 524 (blauwe gezangboek)  

Allen zingen strofen 1, 3, 5, 8 en 10. Het koor zingt 2, 4, 6, 7 en 9. 

INLEIDING 

Gezegend  zij het Koningschap van de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

Vrede zij met u! 

En met uw geest. 

De bisschop leidt de viering met enkele woorden in. Daarna: 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS 

 Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Wij zijn de Sionsberg genaderd,  

de stad van de levende God,  

het hemelse Jeruzalem,  

en duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 

de gemeenschap van eerstgeborenen  

die in de hemel ingeschreven zijn;  

we zijn God genaderd, de rechter van allen,  

en Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond.   

(cf. Hebreeën 12,22-24). 

Laten wij onze schuld belijden 

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.  

      Voor U belijden wij …  



KYRIE EN DE LOFZANG ‘GLORIA’ (Mis 23)  

GEBED VAN HET FEEST  

De kinderen gaan naar de kinderkerk 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Genesis 28, 10-17  

ANTWOORDPSALM: Gezang 257 (Psalm 103) 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Openbaring 12, 7-12 

HALLELUJA: Gezang 463 

EVANGELIE: Johannes 1, 47-51     Allen staan 

Acclamatie op het evangelie, Gezang 966: ‘Lof en heerlijkheid, 

wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan onze God, vandaag en alle 

dagen tot in eeuwigheid.’ 

PREEK 

CREDO: Gezang 311 

VOORBEDEN 

Elke intentie wordt beantwoord met Gezang 320 ‘Heer, ontferm U, 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.’ 

 

VREDEGROET 

De vrede wordt gedeeld door middel van een handdruk of een ander 

gebaar aan degenen in uw directe omgeving. U wordt verzocht de 

kerkbanken hierbij niet te verlaten.  

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

De geldelijke gaven worden ingezameld en samen met de gaven voor de 

voedselbank en de gaven van brood en wijn naar het altaar gebracht. 

Brood en wijn worden op de altaartafel in gereedheid gebracht. 

Ondertussen zingen allen het gezang op de volgende bladzijde. 



De collecte is bestemd voor het pastoraat van de parochie. U kunt hier 

ook aan bijdragen door de QR-code achterop te scannen met uw bank-

app. Het ingevulde bedrag kunt u aanpassen.  

Al wat ademt moet nu zwijgen 

(V.) 2. Hij gaf zich aan ons verloren, 

Hij, die engelen gebood, 

onder ons als mens geboren, 

uit Maria's moederschoot, 

geeft zich nu aan zijn getrouwen, 

deelt zich uit als hemels brood. 

(M.) 3. Voedt een wijnstok al zijn ranken, 

zo schenkt Hij ons van zijn bloed, 

hult ons in de lichte stralen  

van een goddelijk tegoed. 

Ook al zijn de nachten duister, 

Hij doorkruist ze met zijn gloed. 

(A.) 4. Alles moet zich voor Hem buigen, 

nu God onder mensen woont, 

met de engelen getuigen, 

zingen op verhoogde toon: 

Heilig, heilig, driemaal hei_lig! 

Hosianna voor de Zoon!

Offertoriumgezang: ‘Let all mortal flesh keep silence’.  

Bewerking: Sytze de Vries. Tune: Picardy (OKG 710).  

Bron: Het liefste lied van overzee I, 4. 



Bidt, zusters en broeders,  

dat onze offerande aanvaard mag worden  

door God, de almachtige Vader. 

De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  

tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk. 

Amen. 

GEBED OVER DE GAVEN 

EUCHARISTISCH GEBED        Allen staan 

De Heer zij met u.        

En met uw geest. 

Opwaarts de harten. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

De bisschop zingt de prefatie (nr. 28) en vervolgt na het  

HEILIG (Mis 23) 

het vijfde eucharistische gebed.  

De gemeenschap beaamt dit gebed op de volgende wijze:  

… en in de eeuwen der eeuwen. 

 

HET ONZE VADER 

LAM GODS (Mis 23) 



COMMUNIE 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord  

en ik zal gezond worden.  

Uitnodiging tot de communie 

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun 

kerkgemeenschap deelnemen aan de Tafel van de Heer en met ons zijn 

tegenwoordigheid willen vieren. De communie wordt uitgereikt onder de gedaanten 

van brood en wijn. Het brood kunt u in de wijn dopen. 

Wie niet deelneemt aan de communie is uitgenodigd om een zegen te ontvangen. 

Men kruist daartoe de armen voor de borst.  

Tijdens de communie zingt Jitske Kuiper de aria ‘Gottes Engel weichen nie’ uit 

cantate 149 ‘Man singet mit Freuden vom Sieg’ van J.S. Bach.  

Gottes Engel weichen nie / Sie sind bei mir aller Enden / Wenn ich schlafe, wachen 

sie / Wenn ich gehe, wenn ich stehe, tragen sie mich auf den Händen. 

NA DE COMMUNIE: Gezang 839 

GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT         Allen staan

 

KORTE TOESPRAAK 

door Barthold van Hasselt, voorzitter van de O.R.K.A. 

BISSCHOPPELIJKE ZEGEN  

De Naam des HEREN zij gezegend 

van nu aan tot in eeuwigheid 

Onze hulp is in de Naam van de HEER 



die hemel en aarde gemaakt heeft 

Zegene u de almogende God, 

 Vader,  Zoon en  heilige Geest. 

Amen. 

SLOTGEZANG: Gezang 725 (Liedboek 2013) 

 

2. O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan    

en alle strijd voorbij 

nu rond Uw koning staan, 

uw grote koor 

in ’t zoete licht  

van zijn gezicht, 

zingt ons nu voor. 

3. Gij heiligen van hier,  

zing met uw aardse stem  

hoezeer uw hart verlangt  

naar ’t nieuw Jeruzalem.  

Hef dan het hoofd  

en leef voorgoed haar 

tegemoet.  

God zij geloofd.  



4. Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de Naam; 

met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind 

mijn leven lang  

vol van gezang, 

om Hem mag zijn. 

Tekst: Richard Baxter – ‘Ye holy angels bright’.  

Hertaling: Sytse de Vries; Muziek: John Darwall 

Bij het verlaten van de kerk klinkt: Louis-Claude d'Aquin - Musette 

 
QR-code collecte 

Celebrant: Mgr. Barend Theodoor Wallet, de aartsbisschop van Utrecht  

Assistentie: Marieke Ridder, deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht, 

diaken Thelma Schoon, pastoor Henk Schoon, pastoor Louis Runhaar 

Orgel: Bert van Stam, trompet: Pim Kale 

Zangers: Koor van de Ste. Gertrudiskathedraal 

Na afloop van de eucharistieviering ontvangt de O.R.K.A. u graag voor de 

lustrumreceptie in het naast de kerk gelegen centrum “In de Driehoek”.  

Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van het kerkbestuur,  

Tommy van Berkel, e-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl 

De pastores van de parochie zijn Henk Schoon, e-mail: henk.schoon@okkn.nl en  

Louis Runhaar, e-mail: louis.runhaar@okkn.nl  

U kunt ook een bedrag voor het collectedoel en/of de parochie overmaken op 

NL 82 RABO 0384277853 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Utrecht. Giften zijn 

fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is. 


