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INTROÏTUS: Gezang 216 Liedboek ‘Dit is een morgen’ Allen staan 

 

 

 

INLEIDING 

Genade zij u en vrede van God onze Vader,  

van Jezus Christus, de Heer  

en van de heilige Geest.        

 Amen. 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods       

 tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 



 

KYRIELITANIE 

 Onze hulp is de Naam van de Heer,      

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

(korte stilte…) 

Lieve God, u bent de bron van alle leven.  

Soms vergeten we om goed voor elkaar te zorgen. 

Vergeef ons en help ons er te zijn voor elkaar. 

 Heer, ontferm U over ons. 

Lieve God, u bent onze vrede.  

Soms doen we elkaar pijn met woorden of daden. 

Vergeef ons en help ons om vriendelijk te zijn.    

 Christus, ontferm U over ons. 

Lieve God, u bent liefde.  

Soms zien we anderen over het hoofd. 

Vergeef ons en open ons hart voor elkaar.     

 Heer, ontferm U over ons. 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  

vergeve onze zonden  

en geleide ons tot het eeuwige leven.      

 Amen. 

 

DE LOFZANG 'GLORIA' (JORISMIS, MARK LIPPE) 

P: Glorie zij aan God in den hoge. 



 

 

 

GEBED VAN DE DAG  

  



 

EERSTE SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 17, 8-16  [Bijbel in gewone taal] 

De Heer tegen Elia: ‘Ga naar de stad Sarefat, in de buurt van Sidon, en 

blijf daar voorlopig. Er woont daar een weduwe bij wie je kunt logeren. 

Ik heb haar gezegd dat ze voor jou moet zorgen.’ Elia ging naar 

Sarefat. Toen hij vlak bij de stadspoort was, zag hij daar een weduwe 

die hout aan het zoeken was. Hij riep haar en vroeg: ‘Wilt u een beetje 

water voor me halen, zodat ik iets kan 

drinken?’ Toen ze wegliep, riep Elia: ‘En 

neemt u dan ook een stuk brood voor 

me mee!’ Maar de vrouw antwoordde: 

‘Ik heb helemaal niets meer in huis. 

Alleen nog wat meel in een pot, en een restje olijfolie in een kruik. Ik heb 

een paar takken bij elkaar gezocht voor een vuur. Nu kan ik nog net iets 

te eten maken voor mij en mijn zoon. Maar als dat op is, zullen we 

doodgaan van de honger. Dat is zo zeker als de Heer, uw God, leeft!’ 

Toen zei Elia tegen haar: ‘Maakt u zich geen 

zorgen. Ga naar huis en doe wat u van plan was. 

Maar bak eerst wat brood voor mij en breng me 

dat. Dan kunt u daarna iets klaarmaken voor 

uzelf en uw zoon. Want er zal steeds genoeg 

meel en olie zijn, ook al valt er nog geen regen 

op het land. Dat heeft de Heer, de God van 

Israël, beloofd.’ De vrouw ging naar huis en 

deed wat Elia gezegd had. Zijzelf, de mensen in 

haar huis en Elia hadden elke dag genoeg te eten. De pot met meel 

raakte niet leeg, en er zat altijd olie in de kruik. Zo had de Heer het 

beloofd en zo had Elia het gezegd.  



 

Gradualepsalm 16 (x3)     (Gezang 16b Liedboek)  

 

 

 

 

 

 

 



 

EVANGELIE: Marcus 12, 38 – 13, 2 [BGT]   Allen staan 

Jezus gaf de mensen deze les: ‘Pas op voor de wetsleraren! Zij lopen 

graag rond in deftige kleren. Ze willen beleefd gegroet worden op 

straat. Ze willen de beste plaatsen hebben in de synagoge. En ze willen 

de mooiste plaatsen krijgen bij een feestelijke maaltijd. Ze doen net 

alsof ze uren aan het bidden zijn. Maar intussen pakken ze het bezit van 

weduwen af. God zal de wetsleraren extra streng straffen.’ 

Jezus ging in de tempel bij 

de geldkist zitten. Hij keek 

hoe de mensen geld in de 

kist deden. Veel rijke 

mensen gaven veel geld. Er 

kwam ook een arme 

weduwe. Zij deed twee 

muntjes in de geldkist. Die 

waren bijna niets waard. 

Toen riep Jezus zijn 

leerlingen bij zich en zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Die arme 

vrouw heeft het meest gegeven van allemaal. Want de anderen gaven 

een deel van het geld dat ze overhadden. Maar die vrouw gaf geld 

dat ze niet kon missen. Ze gaf al het geld dat ze had, alles waarvan ze 

moest leven.’ Toen ging Jezus weg uit de tempel. Eén van de leerlingen 

zei: ‘Kijk, meester, wat een grote stenen! Wat een grote gebouwen!’ 

Jezus zei: ‘Bekijk die grote gebouwen van de tempel maar goed. Ze 

zullen helemaal worden afgebroken, steen voor steen.’ 

 

 



 

Acclamatie op het evangelie: Gezang 965: 

 

PREEKGESPREK 

 



 

CREDO: Gezang 312 

 

 

 



 

 

VOORBEDEN 

Elke intentie wordt beantwoord met ‘Heer, onze Heer, wij bidden U, 

verhoor ons.’ (Gezang. 319) 

VREDEGROET 

De vrede wordt gedeeld door middel van een handdruk of een ander 

gebaar aan degenen in uw directe omgeving. U wordt verzocht de 

kerkbanken hierbij niet te verlaten.  

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

De geldelijke gaven worden ingezameld en samen met de gaven voor de 

voedselbank naar het altaar gebracht. De gaven van brood en wijn worden 

op de altaartafel in gereedheid gebracht. Ondertussen zingen allen 

Gezang 757 (volgende bladzijde). 

De collecte is bestemd voor het pastoraat van de parochie. U kunt hier ook 

aan bijdragen door de QR-code achterop te scannen met uw bank-app. 

Het ingevulde bedrag kunt u aanpassen.  



 

  

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden 

door God, de almachtige Vader.  

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer 

van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk. 

Amen. 

 



 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

 

EUCHARISTISCH GEBED        Allen staan 

De Heer zij met u.         

 En met uw geest. 

Opwaarts de harten.         

 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.    

 Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Wij danken U, Heer onze God, want U hebt ons geschapen om op weg 

te gaan naar U en om in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen 

om elkaar te zien, en een mond om met elkaar te spreken. U legt de 

liefde in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar 

ook wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen 

zijn, samen met alle mensen op aarde. Blij danken wij U hiervoor, en met 

alle heiligen en engelen zingen wij U toe:    



 

 

Ja, God, U bent heilig en U bent goed voor ons en voor alle mensen. Wij 

danken U, door Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft onze ogen en onze 

oren geopend. Hij heeft tegen ons gezegd wie wij zijn: broers en zussen 

van elkaar, en kinderen van U, onze hemelse Vader.  

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen 

wat Hij heeft voorgedaan. Want op de avond voordat Hij zijn leven 

voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam 

brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: “Neemt en eet hiervan, u 

allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt”. Zo nam Hij 

ook de beker met wijn. Hij dankte U, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het 

altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor u en voor velen wordt 

vergoten tot vergeving van de zonden”. Daarna zei Hij tot hen: “Blijf dit 

doen om mij te gedenken”.  

Daarom zijn wij hier vandaag samengekomen, Vader, en denken we blij 

en dankbaar aan alles wat Jezus voor ons heeft gedaan. Voor ons is hij 

mens geworden. Voor ons heeft hij geleefd. Voor ons is hij gestorven, 

maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Goede Vader, heilig deze 

gaven, brood en wijn, door de kracht van uw Geest, zodat zij voor ons 



 

worden het lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en laat ons, 

die ervan zullen eten en drinken, deel krijgen aan zijn leven en één 

worden in uw liefde.  

Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn; laat hen vrede en 

vreugde brengen aan alle mensen. Wees met allen die lijden aan het 

leven. Troost wie eenzaam is of vol verdriet. Blijf trouw aan allen die zijn 

gestorven. En breng ons eens allemaal thuis bij U, samen met Maria, de 

moeder van onze Heer, met de apostelen, de martelaren en met alle 

heiligen. Dan zullen wij voor altijd gelukkig zijn, door Jezus Christus, onze 

Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze 

God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, 

en tot in eeuwigheid.   

Amen, amen, amen. 

HET ONZE VADER    

Laten wij bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

 



 

 

 

LAM GODS 

 

COMMUNIE 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek 

slechts een woord en ik zal gezond worden.  



 

Uitnodiging tot de communie 

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun 

kerkgemeenschap deelnemen aan de Tafel van de Heer en met ons zijn 

tegenwoordigheid willen vieren.  

De communie wordt uitgereikt onder de gedaanten van brood en wijn. Het 

brood kunt u in de wijn dopen. 

Wie niet deelneemt aan de communie is uitgenodigd om een zegen te 

ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.  

NA DE COMMUNIE: Liedboek 657 

 



 

 

  

 

De tweede collecte is bestemd voor de Unie van Utrecht 

Aanbeveling 

In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de 

oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met 

de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2018 gebeurde datzelfde in 

Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de 

geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst alweer 

uit 1965 dateerde, maar ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar 

een ander soort relatie met kerken die beïnvloed zijn door de protestantse 

reformatie. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van 

de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur 

uw bijdrage in de collecte van vandaag. 

 



 

GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT         Allen staan 

 

ZEGEN 

 

SLOTGEZANG: Wil je opstaan en mij volgen?

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, 

steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen 

voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard 

die in leugens is verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart  

in jou en jij in Mij? 

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde 

die je smeekt: 'Help mij!' 

Wil je vechten voor een kind, 

gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, 

ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan  

in jou en jij in Mij? 

 



 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: 

jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 

'Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, 

dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt  

in jou en jij in Mij? 

5. Heer van liefde en van licht, 

vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, 

en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, 

uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta  

in U en Gij in mij. 

  

Oorspronkelijk: Will you come and follow Me 

Tekst: John L. Bell, Graham Maule 

Vertaling: Gert Lubberts 

Schotse volksmelodie 

 

                

1ste  collecte Parochie    2de collecte Unie van Utrecht 

 

Na afloop van de eucharistieviering is er koffie en thee in “In de 

Driehoek”. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

 

 



 

Deze eucharistieviering is mee voorbereid door de jongeren van de 

parochie, onder begeleiding van Elly Jonkers en Sabina de Vries. 

Celebrant: pastoor Henk Schoon  

Assistentie: pastoor Louis Runhaar en diaken Thelma Schoon 

Orgel, piano en koordirectie: Mark Lippe  

Zingende medewerking van het Kathedrale koor 

Voor vragen: stuur een mailtje aan de secretaris van het kerkbestuur, 

Tommy van Berkel e-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl 

De pastores van de parochie zijn:  

Eerste pastoor Henk Schoon, e-mail: henk.schoon@okkn.nl 

Tweede pastoor Louis Runhaar, e-mail: louis.runhaar@okkn.nl 

U kunt een bedrag voor het collectedoel en/of de parochie overmaken op 

NL 82 RABO 0384277853 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Utrecht. Giften 

zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is. 

 

Website: utrecht.oudkatholiek.nl 

Facebook: gertrudiskathedraal 

Instagram: gertrudisutrecht 

YouTube: Oud-Katholiek Utrecht 

 

 

Deze eucharistieviering wordt live uitgezonden op het YouTube-kanaal 

'Oud-Katholiek Utrecht'. Daar is de opname enkele maanden te zien. 

Kerkgangers worden in principe alleen op de rug in beeld gebracht. Wilt u 

buiten beeld blijven, dan kunt u het beste links achterin (gezien vanaf de 

ingang) plaatsnemen. 


