
zondag 29 december 2024                                                                                                
zondag na Kerstmis                                                                                                                 
voorganger: mgr. Dick Schoon 
                                                 gezangboek     kerkboek 
                                                      blauw              rood 

Intredezang   nr 600  

Inleiding / schuldbelijdenis  blz 413 

Kyrie en Gloria Mis 17  

Gebed van de dag   blz 35 

Eerste schriftlezing      

Psalm 147, 12 – 20  blz 964 

Tweede schriftlezing  

Halleluja (allen staan)+ 
Sequentie 

nr 435 en 
aansluitend  
nr 468 

 

 Evangelie   

Na evangelie nr 305  

Preek                                                                

Geloofsbelijdenis  nr 311  

Voorbeden nr 318  

Vredegroet  blz 421 

Gezang bij opdracht nr 586  

Gebed over de gaven  blz 35 

Inleiding prefatie  blz 424 

Prefatie   blz 36 

Heilig  Mis 17  

Eucharistisch gebed 3  blz 436   

Onze Vader  blz 474 

Lam Gods  Mis 17  

Communie                        blz 475 

Stilte   

Gezang na communie nr 602  

Gebed na communie  blz 36 

Looft en dankt 3 en zegen  blz 478 

Slotzang nr 259    

 
 
Eerste schriftlezing 
Jesaja 61, 10 – 62, 3 
Lezing uit de profetie van Jesaja. 
 
Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de redding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet, 
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, 
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 
en glorie voor het oog van alle volken. 
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 

 
Tweede schriftlezing 
Galaten 3, 23 – 4, 7 
Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten. 
 
Zusters en broeders, voordat het geloof kwam, werden we 
door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het 
geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons 
onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we 
rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van 
geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet 
langer onder toezicht, want door dit geloof bent u allen 
kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de 
doop één met Christus bent geworden, hebt u met 
Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, 
slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in 
Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u 
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de 
belofte. 
Ik bedoel dit: Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt 
hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar 
van alles. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door 
zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde 
manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als 
slaaf onderworpen aan de machten van de wereld. Maar 
toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, 
geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om 
ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen 
opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat 
u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van 
zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu 
dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig 
erfgenamen, dankzij God. 
 
Evangelie 
Lucas 2, 33-40 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas. 
 
In die dagen brachten Jezus’ vader en moeder Hem naar 
de tempel. Zij waren verbaasd over wat er over Hem werd 
gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn 
moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten 
val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken 
zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een 
zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’ 
Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van 
Fánuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar 
huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 
en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in 
de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten 
en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht 
hulde aan God en sprak over het kind met allen die 
uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden 
gedaan, keerden ze terug naar Galiléa, naar hun 
woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en 
was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 
 
 
 
 
 
 
 


