
Voorbeden bij de collecte voor Missie St. Paulus in juni 2025 

 

 

 

1 juni, zevende zondag van Pasen 

 

Voor wie op de vlucht is voor geweld en oorlog, voor allen die voor hen zorgen, in het bijzonder voor 

vluchtelingen in Congo en de inzet van de Anglicaanse kerk in Bunia, laat ons bidden. 

 

8 juni, Pinksteren 

 

Dat Gods Geest het aanschijn van de aarde mag vernieuwen, zodat ze een veilig thuis voor allen is, dat 

hij wie nu op de vlucht is en een thuis zoekt mag sterken, in het bijzonder vluchtelingen in Congo die 

opgevangen worden in Bunia, laat ons bidden. 

 

15 juni, Allerheiligste Drie-eenheid 

 

Voor allen die in dit leven de gemeenschap ontberen die in God te vinden is, voor allen die op de vlucht 

zijn op onze aarde, in het bijzonder voor vluchtelingen in Congo die opgevangen worden in Bunia, laat 

ons bidden. 

 

19 juni, Sacramentsdag 

 

Dat door Christus’ lichaam en bloed allen mogen samenkomen in verzoende gemeenschap, in het 

bijzonder wie als vluchteling gemeenschap mist, zoals in Congo waar de Anglicaanse kerk in Bunia 

opvang biedt, laat ons bidden. 

 

22 juni, Zondag na Pinksteren 7 

 

Voor allen die in dit leven een kruis te dragen hebben dat ze niet zochten, voor vluchtelingen 

wereldwijd en in het bijzonder voor vluchtelingen in Congo die opgevangen worden in Bunia, laat ons 

bidden. 

 

29 juni, Petrus en Paulus, apostelen 

 

Voor allen die in het voetspoor van de apostelen omzien naar wie in nood is, in het bijzonder voor de 

Anglicaanse vluchtelingenopvang in Bunia, Congo, en voor alle oorlogsvluchtelingen daar, laat ons 

bidden. 

 

 


