
Eucharistieviering
zondag 25 mei 2025 
6e zondag van Pasen - beloken Pasen
voorganger:

Intredezang De gemeente staat op.
 ► blauw boek nr.

Inleiding & Schuldbelijdenis  ► rood boek blz. 413 e.v.

Kyrie & Gloria  ► blauw boek: mis
(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van de dag
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt voor wie U liefhebben gaven bereid die alle begrip te boven gaan.
Wij bidden U:
Vervul ons hart met zoveel liefde jegens U, dat wij U in alles beminnen
en wat Gij beloofd hebt verkrijgen.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste Schriftlezing Joël 2, 21-27
Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, 
want de HEER heeft grote daden gedaan! 
Wees niet bang meer, dieren van het veld, 
want een kleed van groen bedekt de woestijn, 
de bomen dragen volop vrucht, 
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
En jullie, kinderen van Sion, wees blij 
en verheug je in de HEER, jullie God, 
want Hij gaf regen om je te verkwikken, 
Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, 
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 
de perskuipen lopen over van wijn en olie. 
Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten 
door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had 
afgestuurd. Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en 
de naam van de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie 
gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. Dan zullen jullie inzien dat 
Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God ben; nooit meer zal 
mijn volk te schande staan.

285, 1-4 + 7
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Graduale ► blauw boek nr. 255

Tweede Schriftlezing Openbaring 21, 10-12 en 22-27
Ik raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet 
me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 
De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, 
als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten 
en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de 
namen van de twaalf stammen van Israëls zonen. 
Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is 
haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet 
nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen 
in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. De 
poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 
De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat onrein is 
en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet 
binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
Halleluja ► blauw boek nr. 426
Evangelie Johannes 14, 23-29
In die dagen zei Jezus ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat 
Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen 
en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, 
en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de 
Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie 
ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam 
zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik 
tegen jullie gezegd heb. 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik 
zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat 
Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat 
het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.’
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De gemeente gaat zitten.

Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis  ► blauw boek nr.

Voorbeden  ► blauw boek nr.
Vredegroet De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 421
Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.

 ► blauw boek nr.
Opdracht van de gaven  ► rood boek blz. 422
Gebed over de gaven
Heer, laat onze gebeden en onze gaven tot U komen;
bevestig ons in uw liefde, opdat wij met blijdschap volbrengen wat waar en goed is.
Door Christus, onze Heer.
Amen
Inleiding prefatie De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 425
Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een voorrecht,
een heilzame plicht;
altijd en overal zijt Gij te loven, maar vooral in deze tijd van vreugde,
nu Christus, ons Paaslam, geslacht is.
Want hij is het, die voor ons is geworden
het ware Lam, dat wegneemt de zonden der wereld,
dat door zijn sterven de dood heeft vernietigd en door zijn verrijzen
ons leven hersteld heeft
Daarom heerst allerwegen blijdschap,
het gehele aardrijk is vervuld van vreugde.
Daarin delen ook de engelen in de hemel, de machten en krachten,  
die U opgetogen prijzen en met een lofzang die geen einde neemt
uw grote Naam belijden:

Heilig  ► blauw boek mis
Eucharistisch gebed De gemeente knielt.

 ► rood boek nr.  blz.
Gebed des Heren  ► rood boek blz. 474

Lam Gods  ► blauw boek mis
Communie  ► rood boek blz. 475
Stilte
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1e collecte 2e collecte

Gezang na de communie  ► blauw boek nr.
Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
Wij danken U, Heer, voor dit heilzame voedsel, waardoor Gij ons deel geeft
aan het eeuwige leven.
Vervul ons met blijdschap om de rijkdom van uw belofte,
opdat wij nimmer de dank vergeten die wij U verschuldigd zijn
Door Christus onze Heer.

Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

 ► rood boek nr. 1 blz. 477
Zegen  ► rood boek blz. 478

Slotzang  ► blauw boek nr.
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