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         Zondag na Pinksteren nr. 10 

Psalm 47, 2-3 

Alle gij volken, klapt in de handen; juicht Gode toe met blijde jubel. Want ontzaglijk is 

de Heer, de Allerhoogste, Koning in almacht over heel de aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging tot de communie  

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in 

hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en 

met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.  

Wie de communie niet kan of wil ontvangen, is uitgenodigd om 

samen met de communicanten naar voren te komen en bij het altaar een zegen te 

ontvangen. Men kruist daartoe de armen voor de borst.  



 

INTROÏTUS           Allen staan 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere 

(melodie Gezang 827) 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  

Komt allen saam,  

psalmzingt de heilige Naam,  

looft al wat ademt de Here 

 

2. Thanks be to God for his blessings which daily surround us; 

glory to Christ, the Redeemer who sought us and found us, 

who from the grave  

rose, the almighty to save, 

breaking the fetters that bound us. 

 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,  

der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.  

In wieviel Not  

hat nicht der gnädige Gott  

über dir Flügel gebreitet! 

 

4. Thanks be to God for the years that are yet in his keeping, 

trusting each day to the care of a Father unsleeping, 

on to the end, 

Christ our companion and friend, 

joy at the last for our weeping. 

 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.  

Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen.  

Er ist dein Licht,  

Seele, vergiss es ja nicht.  

Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 



 

INLEIDING 

Genade zij u en vrede van God onze Vader,  

van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Amen.     

Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS 

 Onze hulp is de Naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Laten wij onze schuld belijden  

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.           Allen knielen of buigen 

Voor U belijden wij, almachtige God,  

voor heel uw kerk en voor elkaar,  

dat wij gezondigd hebben,  

in gedachte, woord en daad,  

in het kwade, dat wij gedaan hebben  

en in het goede dat wij hebben nagelaten.  

Ontferm U over ons,  

vergeef ons onze zonden  

en geef dat wij U mogen dienen;  

vernieuw daartoe ons leven  

door Christus onze Heer.  

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  

vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven. 

Amen.  

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG ‘GLORIA’          Bij het Gloria gaan allen staan 

Mis 14, achterin het blauwe gezangboek 

 

 



 

GEBED VAN DE DAG  

De Heer zij met U.  

 en met uw geest. 

Laat ons bidden. 

 (korte stilte voor gebed) 

Wij bidden U, Heer,  

verhoor genadig de gebeden  

van uw volk dat tot U roept.  

Geef dat wij verstaan en weten  

wat ons te doen staat  

en van U de kracht ontvangen  

om dat getrouw te volbrengen.  

Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,  

die met U in de eenheid van de heilige Geest,  

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  

Amen.  

De kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de kinderkerk.  

Allen gaan zitten 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 30, 9-14 

ANTWOORDPSALM: Gezang 220 (Psalm 25)  

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 1, 1-14 (in het Engels) 

HALLELUJA: Gezang 456       Bij het halleluja gaan allen staan 

EVANGELIE: LUCAS 10, 25-37       

Acclamatie op het evangelie: Gezang 966  

‘Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank…’ 

PREEK                     Allen gaan zitten

  

  



 

 

DOOP VAN PEPIJN FEDDE PHILIPPE AMELINK 

Terwijl onderstaand gezang (841, meertalig) wordt gezongen, komen ouders Allard en 

Rosanne, zus Milou, broer Sepp en doopborgen Marieke Snoek-Doornwaard en Robbin 

Reijnen met de dopeling naar de altaarruimte.    

 

 



 

PRESENTATIE  

Wanneer de dopeling in de kerk is gebracht, zegt de priester:  

 

Onze Heer Jezus Christus  

heeft na zijn verrijzenis uit de doden  

tot zijn leerlingen gezegd:  

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  

Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen  

en doopt hen in de Naam van de Vader  

en de Zoon en de heilige Geest;  

en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. 

En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 

De priester richt zich tot de ouders en de doopborgen en zegt: 

Allard en Rosanne,  

jullie zijn vandaag met jullie zoon in Gods huis gekomen  

om hem door de doop  

te laten opnemen in de kerk, 

om hem te laten opgroeien  

in geloof, hoop en liefde, 

om hem te laten onderwijzen 

in Gods heilzame aanwijzingen voor dit leven 

en om de verlossing met ons te vieren. 

Wij danken God, die jullie dit in het hart heeft gegeven. 

Gezegend de Naam van de Heer. 

 

NAAMGEVING EN KRUISTEKEN 

De priester vraagt: 

Rosanne en Allard, welke naam hebben jullie aan jullie zoon gegeven? 

Pepijn Fedde Philippe  

Vervolgens zegt de priester: 

Moge deze naam geschreven staan 

in het boek des levens  

en gegrift in de palm van Gods hand. 

De priester neemt het kind in zijn armen en zegt: 



 

In de naam van Jezus,  

die kinderen in zijn armen nam en zegende,  

ontvangen wij als zijn gemeente Pepijn met blijdschap in ons midden.  

Wij tekenen Pepijn  met het kruis   

van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus,  

want het is door het kruis,  

dat de vreugde in de wereld is gekomen. 

De priester maakt een kruisteken over het voorhoofd van het kind en reikt het kind 

over aan zijn ouders, waarna dezen en de doopborgen eveneens het kruisteken maken 

over het voorhoofd van het kind. 

HANDOPLEGGING  

De priester legt het kind de handen op en zegt: 

Heer onze God,  

Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden 

om de macht van de boze te breken 

en de geest van het kwaad in ons te doven. 

Wij vragen U: leg uw hand op Pepijn, 

opdat hij mag weten,  

tot welke hoop hij geroepen is 

en hoe rijk en heerlijk het erfdeel is van uw heiligen. 

Laat hem door de kracht van het lijden en sterven  

van Jezus Christus en van zijn verrijzenis  

nooit alleen in het donker gaan, 

maar verlicht zijn levensweg door uw Geest. 

Geef, dat hij alle dagen van zijn leven zich gesterkt weet 

door uw nabijheid.  

Amen. 

De priester raakt met de vingers de oren en de mond van het kind aan en zegt:    

In de naam van Jezus,  

die de oren opende van wie niet kon horen 

en de tong losmaakte van wie niet kon spreken: 

Effata! word geopend,  

opdat je met blijdschap Gods woord mag horen  

en zijn lof verkondigen. 



 

Hoor, Israël,  

de Heer is onze God;  

de Heer is één.  

Eén is onze God,  

groot is onze Heer,  

gezegend zijn Naam.  

Deuteronomium 6, 4 

De dopeling zijn ouders, zus, broer, doopborgen, misdienaars en priesters begeven zich 

naar de doopvont bij de ingang van de kerk. Daarbij zingen allen: Gezang 356 uit het 

Liedboek (t: Wim van der Zee m: Arie Eikelboom). 

 

 

 



 

 



 

GELOOFSBELIJDENIS      

De priester richt zich tot de gemeente: 

Zusters en broeders,                Allen gaan staan 

opdat hij die de doop zal ontvangen  

zich gedragen mag weten door het geloof van de kerk, 

willen wij samen dit geloof belijden:       

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde 

En in Jezus Christus,  

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen van de doden, 

die opgestegen is ter hemel,  

zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader 

vandaar zal hij komen oordelen  

de levenden en de doden 

Ik geloof in de heilige Geest,  

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergeving van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam,  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

DOOPBELOFTEN 

De priester vraagt de gemeente: 

Zusters en broeders, wilt u Pepijn, 

voor zover in uw vermogen ligt,  

helpen te groeien in het geloof 

in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus 

en wilt u hem helpen Christus na te volgen? 

Ja, dat willen wij. 



 

De priester vraagt de ouders: 

Beloven jullie Pepijn,  

die aan jullie is toevertrouwd,  

met liefde en zorg te omringen? 

 Dat beloven wij. 

Beloven jullie Pepijn op te voeden  

in de geest van het evangelie van Jezus Christus 

en hem in liefde trouw te blijven 

welke weg hij in de toekomst ook zal gaan? 

Dat beloven wij. 

Beloven jullie elkaar en Pepijn 

aan God aan te bevelen 

en hem te helpen het kwade te overwinnen 

door het goede te doen? 

 Dat beloven wij. 

Willen jullie dat Pepijn gedoopt wordt? 

 Ja, dat willen wij. 

 

BEDIENING VAN DE DOOP 

De priester stort driemaal water op het hoofd van de dopeling en zegt: 

Pepijn Fedde Philippe,  

ik doop je in de Naam van de  Vader 

en de  Zoon  

en de  heilige Geest.  

Amen. 

De priester zalft de gedoopte kruisgewijs op het hoofd met het chrisma en zegt: 

De almachtige God,  

Vader van onze Heer Jezus Christus, 

heeft je doen herboren worden  

uit het water en de heilige Geest  

en geeft je deel aan de vergeving der zonden.  

Hij verzegele je  met het teken  



 

van zijn Gezalfde -Christus- 

wiens naam jij voortaan mag dragen. 

BEVESTIGING VAN HET NIEUWE LEVEN 

De priester legt het witte doopkleed op de nieuwgedoopte en zegt: 

Jij die in Christus bent gedoopt,  

jij hebt je met Christus bekleed. 

De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken en aan de ouders overhandigd. 

Ontvangt voor Pepijn 

het licht van Christus, 

het waarachtige licht,  

dat voor alle mensen is verschenen. 

Dat Pepijn door het leven mag gaan  

als een kind van het licht. 

De priester zegt tot de nieuwgedoopte: 

Pepijn Fedde Philippe, ga in vrede het nieuwe leven in. 

De priester zegt tot de ouders en de doopborgen: 

Allard en Rosanne, Marieke en Robbin, 

omring Pepijn met jullie liefde, 

wees gelukkig met elkaar  

en de Heer zij met jullie. 

 

De kinderen krijgen een lichtje en trekken samen met de nieuwgedoopte, zijn ouders, 

zus, broer, doopborgen, misdienaars en priesters in een processie door de kerk.  

PROCESSIEZANG 

Gezang 784 

VOORBEDEN           

Laat ons in vrede bidden tot de Heer, onze God,  

Acclamatie op de intenties: Gezang 318:       Allen knielen 

“Heer, onze Heer, ontferm U over ons.” 

De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte 

in acht genomen wordt. Daarna zegt de priester: 



 

God, die blijkens de kracht die in ons werkt 

bij machte zijt meer dan overvloedig te doen 

boven al wat wij vragen of denken 

U zij de heerlijkheid  

in de kerk en in Christus Jezus 

tot in alle geslachten  

in de eeuwen der eeuwen.         

 Amen. 

 

VREDEGROET             Allen gaan staan 

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Jezus Christus, onze Heer.          

 Amen. 

Geeft elkaar de vrede! 

De vrede wordt gedeeld door middel van een handdruk of een ander gebaar aan 

degenen in uw directe omgeving. U wordt verzocht de kerkbanken hierbij niet te 

verlaten.  

OPDRACHT VAN DE GAVEN           Allen gaan zitten 

 

De geldelijke gaven worden ingezameld en samen met de gaven voor de voedselbank 

naar het altaar gebracht. De gaven van brood en wijn 

worden op de altaartafel in gereedheid gebracht. 

Ondertussen zingen allen Gezang  822 (meertalig, zie 

hieronder)  

De collecte is bestemd voor het pastoraat van de parochie. 

U kunt hier ook aan bijdragen door de QR-code te scannen 

met uw bank-app. Het ingevulde bedrag kunt u aanpassen. 

 

1. Take my life, and let it be 

Consecrated, Lord, to Thee. 

Take my moments and my days, 

let them flow in ceaseless praise. 

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 



 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet.  

 

3. Nimm die Stimme, lehre mich 

reden, singen nur für dich; 

nimm, o Herr, die Lippen mein, 

lege deine Worte drein. 

 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand 

 

5. Nimm, Herr, meinen Willen du, 

dass er still in deinem ruh; 

nimm mein Herz, mach hier es schon 

dir zum Tempel und zum Thron. 

 

6. Take my love, my Lord, I pour 

At Thy feet its treasure store. 

Take myself, and I will be 

Ever, only, all, for Thee! 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

Bid, zusters en broeders,  

dat onze offerande aanvaard mag worden  

door God, de almachtige Vader. 

De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  

tot lof en eer van zijn Naam,  

tot heil van ons  

en van zijn gehele heilige kerk. 

Amen. 

GEBED OVER DE GAVEN  

Zie, Heer, naar de gaven  

die uw kerk U biddend aanbiedt.  



 

Geef aan uw gelovigen,  

die deze als voedsel zullen nuttigen,  

de genade om U trouw te volgen en te dienen.  

Door Christus, onze Heer.  

 Amen. 

EUCHARISTISCH GEBED          Allen staan 

De Heer zij met u.  

En met uw geest.  

Opwaarts de harten.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig.  

De priester zingt de zeventiende prefatie. Allen antwoorden door in te stemmen met 

de engelenzang:  

HEILIG 

Mis 14, achterin het blauwe gezangboek  

Allen knielen  

De priester vervolgt het negende eucharistische gebed. 

Aan het slot be-amen allen het eucharistisch gebed op de volgende wijze: 

… door alle eeuwen der eeuwen. 

 

 

HET GEBED DES HEREN 

Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer en door goddelijke 

lering onderwezen, durven wij spreken: 



 

 

 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid. 

 

 

 

HET BREKEN VAN HET BROOD 

LAM GODS, Mis 14 

 

 



 

COMMUNIE 

Zalig zij, die genodigd zijn  

tot het bruiloftsmaal van het Lam. 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek slechts een woord  

en ik zal gezond worden. (3x) 

Men kan zich bij deze woorden telkens eenmaal op de borst slaan.  

Bij de uitreiking van de communie zegt de priester: 

Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus  

beware u in het eeuwige leven. 

of: 

Blijf in Christus, Christus blijft in u. 

GEZANG NA DE COMMUNIE 

Gezang 511 

GEBED NA DE COMMUNIE 

De Heer zij met U  

 en met uw geest 

Laat ons bidden 

 (korte stilte voor gebed) 

Nu wij uw gaven hebben ontvangen  

bidden wij U, Heer:  

laat in ons de genade groeien  

om vruchten te dragen van liefde en touw,  

van vrede en gerechtigheid.  

Door Christus onze Heer.           

 Amen.  

 

 

 

 



 

BESLUIT            Allen staan 

 

ZEGEN          

SLOTLIED  

 

Praise, My Soul, the King of Heaven 

Melodie Gezang 259 

1. Praise, my soul, the King of heaven, 

To His feet thy tribute bring! 

Ransomed, healed, restored, forgiven, 

Who like me His praise should sing? 

Praise Him! (4x) 

Praise the everlasting King! 

 

2. Praise Him for His grace and favour 

To our fathers in distress! 

Praise Him still the same for ever, 

Slow to chide, and swift to bless! 

Praise Him! (4x) 

Glorious in His faithfulness! 

 

3. Fatherlike He tends and spares us; 

Well our feeble frame He knows; 

In His hands He gently bears us, 

Rescues us from all our foes. 

Praise Him! (4x) 

Widely as His mercy flows. 

 

4. Frail as summer’s flower we flourish; 

Blows the wind, and it is gone. 

But while mortals rise and perish, 



 

God endures unchanging on. 

Praise Him! (4x) 

Praise the high eternal One! 

 

5. Angels, help us to adore Him; 

Ye behold Him face to face; 

Sun and moon, bow down before Him; 

Dwellers all in time and space. 

Praise Him! (4x) 

Praise with us the God of grace! 

 

Achterin de kerk kunt u de familie Amelink en de doopborgen geluk wensen met de 

doop van Pepijn. U bent van harte uitgenodigd voor koffie, thee, fris en wat lekkers in 

de tuin en in de algemene ruimtes op de benedenverdieping van de pastorie. 

 

 

 

 

Voorganger: Louis Runhaar, pastoor van de parochie 

Assisterend priester: Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie 

Lector: Esther Suurmond 

Organist: Bert van Stam 

Cantores: Mariska Teuben-van der Leest, Willem Bams 


