
Eucharistieviering
zondag 21 september 2025 
H. Mattheüs, apostel en evangelist
voorganger: em. past. Koenraad Ouwens

Intredezang De gemeente staat op.
	► blauw boek nr. 768

Inleiding & Schuldbelijdenis 	► rood boek blz. 413 e.v.

Kyrie & Gloria
	► blauw boek mis 28

	 (0UD: blz. 1313 e.v.; NIEUW: blz. 1284 e.v.)

(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van het feest

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Wij danken U, hemelse Vader, voor het getuigenis van uw apostel en evangelist Matteüs,
die de blijde boodschap van onze Heiland aan ons heeft gebracht.
Wij bidden U, dat wij naar zijn voorbeeld met een gewillig hart
hem mogen volgen wanneer hij ons roept:
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste Schriftlezing Spreuken 3, 1-16

Lezing uit het boek Spreuken.

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. 
Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.  
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 
God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. 
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

Graduale 	► blauw boek nr. 269: 1-3



Tweede Schriftlezing 2 Timoteüs 3, 14-17

Lezing uit de brief van Paulus aan de Timóteüs.

Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je 
weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige 
geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in 
Christus Jezus. Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt 
worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op 
te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak 
berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Halleluja
De gemeente staat op 	► blauw boek nr. 452
Evangelie Matteüs 9, 9-13
Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs.

In die dagen zag Jezus bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en 
Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis 
aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, 
die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën 
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars 
en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben 
geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 
“Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te 
roepen, maar zondaars.’

	► blauw boek nr. 304 (U komt de lof toe)
De gemeente gaat zitten.

Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis 	► rood boek blz. 419/20
	► blauw boek nr. 312

Voorbeden 	► blauw boek nr. 321
afsluiting: 	► blauw boek nr. 966 (Lof en heerlijkheid)

Vredegroet De gemeente staat op.
	► rood boek blz. 421

Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.
	► blauw boek nr. 751

Opdracht van de gaven 	► rood boek blz. 422



Gebed over de gaven

Heer, nu wij de heilige Matteüs gedenken, brengen wij U onze gebeden en gaven
en wij vragen U: zie met liefde om naar uw kerk, die Gij bewaart en leidt
door het onderricht van uw apostelen.
Door Christus, onze Heer.

Amen
Inleiding prefatie De gemeente staat op.

	► rood boek blz. 425
Prefatie

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,
machtige God der eeuwen, want Gij zijt onze eeuwige herder;
Gij laat ons, uw volk, niet eenzaam achter,
maar hebt uw kerk op uw apostelen gegrondvest
om haar te stellen tot een blijvend teken van uw Aanwezigheid in Christus, onze Heer.
En hierom zingen wij met al uw heiligen, met de aartsvaders en de profeten,
apostelen en martelaren, met de hemelse machten die in eeuwigheid staan voor uw troon
de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:

Heilig 	► blauw boek mis 28
	 (OUD: blz. 1317; NIEUW: blz. 1287)

Eucharistisch gebed De gemeente knielt.
	► rood boek nr. 6 blz. 448 e.v.

	Z blauw boek nr. 326: Christus is gestorven ...

Gebed des Heren 	► rood boek blz. 474
Lam Gods 	► blauw boek mis 28

	 (OUD: blz. 1318; NIEUW: 1288)

Communie

De gemeente gaat zitten.

	► rood boek blz. 475

(evt. orgelspel tijdens de communie)

Stilte

Gezang na de communie 	► blauw boek nr. 722
Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
Heer, wij delen in de blijdschap die uw heilige apostel Matteüs heeft vervuld,
toen hij de Verlosser in zijn woning ontving.
Wij bidden U: laat ook ons worden verzadigd en gesterkt aan de tafel van uw Zoon,
die zondaars kwam roepen tot eeuwig heil:
Christus onze Heer.

Amen



jaar C

1e collecte
2e collecte:
Diaconie

Looft en dankt De gemeente gaat staan.
	► rood boek nr. 3 blz. 477

Zegen

De gemeente staat op

	► rood boek blz. 478

Slotzang 	► blauw boek nr. 522: 1, 4,5

Sint Matteüs, detail van De Vier Evangelisten (fresco)
Bernardino di Betto Pinturicchio (1454-1513)
Santa Maria del Popolo, Rome, Italië


