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Allerheiligen (met gedachtenis voor Allerzielen)
50-jarig huwelijk Wim & Carolien de Graaf-Nieuwenhuize
voorganger: past. Robert Frede

Intredezang De gemeente staat op.
	► blauw boek nr. 701: 1-5, 10

Inleiding & Schuldbelijdenis 	► rood boek blz. 413 e.v.

Kyrie & Gloria
	► blauw boek mis 15

	 (0UD: blz. 1288 e,v,; NIEUW: blz. 1204 e.v.)

(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van de dag

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Eeuwige God, Gij hebt al uw uitverkorenen tot het lichaam van Christus verenigd.
Geef ons de genade uw heiligen in al hun werken zó te volgen,
dat wij deel mogen krijgen aan de vreugde die Gij hebt bereid voor wie U beminnen.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste Schriftlezing Wijsheid 3, 1-9

Lezing uit het boek van de Wijsheid.
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hen 
deren. Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig 
is dat ze ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de 
rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, 
zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. Slechts kort werden zij getuchtigd, 
maar onmetelijk is het geluk dat hun ten deel valt, want God heeft hen op de 
proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij Hem te zijn. Hij heeft hen als goud 
in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard. Wanneer de tijd 
aanbreekt dat Hij zich over hen ontfermt, zullen ze opvlammen en als vuur door 
een stoppelveld razen. Ze zullen een oordeel vellen over de volken en heersen 
over de naties, en de Heer zal hun koning zijn tot in eeuwigheid. Wie op Hem 
vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met Hem 
verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heiligen, en ontferming 
voor zijn uitverkorenen.

Graduale 	► blauw boek blz. 948 e.v. - Psalm 138



Tweede Schriftlezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17

Lezing uit de Openbaring van Johannes.
Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende 
God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te 
brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land en de 
zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God 
op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 
Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. Hierna 
zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand 
stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van 
onze God, die op de troon zit, en van het lam!’ Alle engelen stonden om de troon 
en de oudsten en de vier levende wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de 
troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank 
en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen 
ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn 
degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren 
witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn 
ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. 
En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer 
lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 
Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen 
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Halleluja
De gemeente staat op

	► blauw boek nr. 462

Evangelie Matteüs 5, 1-12
Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs.
In die dagen, toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.



Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van 
allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden 
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’

	► blauw boek nr. 304 (U komt de lof toe)
De gemeente gaat zitten.

Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis 	► rood boek blz. 419/20

Voorbeden 	► blauw boek nr. 321
na de voorbeden: 	► blauw boek nr. 703
Vredegroet De gemeente staat op.

	► rood boek blz. 421
Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.

	► blauw boek nr. 809
Opdracht van de gaven 	► rood boek blz. 422
Gebed over de gaven

Laat, Heer, de gaven die wij U ter ere van al uw heiligen brengen U welgevallig zijn
en schenk ons uw genade om te groeien in liefde tot U.
Door Christus, onze Heer.

Amen
Inleiding prefatie De gemeente staat op.

	► rood boek blz. 425
Prefatie

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,
machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want Gij hebt ons dit feest gegeven
van de eeuwige stad, waar Gij uw woning hebt: het hemels Jeruzalem, onze moeder.
Daarheen trekken wij als pelgrims voort om, door het geloof geleid,
eenmaal te delen in de vreugde van alle heiligen rondom uw troon,
die U met de engelen prijzen en met een lofzang die geen einde neemt
uw grote Naam belijden:

Heilig 	► blauw boek mis 15
	 (OUD: blz. 1233 e.v.; NIEUW: blz. 1209 e.v.)



jaar C

1e collecte

2e collecte:
Missie St. Paulus:
Al Ahli Arab ziekenhuis
Gaza stad

Eucharistisch gebed De gemeente knielt.
	► rood boek nr. 3 blz. 436 e.v.

met de acclamatie “Jezus Christus is Heer ...” blz. 1032 (nr. 190)

Gebed des Heren 	► rood boek blz. 474
Lam Gods 	► blauw boek mis 15

	 (OUD: blz. 1234 e.v.; NIEUW: 1210 e.v.)

Communie

De gemeente gaat zitten.

	► rood boek blz. 475

(evt. orgelspel tijdens de communie)

Stilte

Gezang na de communie 	► blauw boek nr. 549
Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
God, wij aanbidden U, die alleen heilig zijt en wonderbaar in uw heiligen.
Sterk ons door deze hemelse maaltijd op onze tocht door dit leven op aarde,
om te komen tot het gastmaal in het hemels vaderland.
Door Christus onze Heer.

Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

	► rood boek nr. 2 blz. 477
Zegen

De gemeente staat op

	► rood boek blz. 478

Slotzang 	► blauw boek nr. 702


