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God is rechtvaardig en bevrijdt Haarlem, op de feestdag van de H. Willibrord  
            Jesaja 45, 21  7 november 2025 
 
MEDEDELING TERUGTREDEN 
       
Aan de gelovigen in de parochies van het bisdom Haarlem 
en aan de overige leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 
 
Zusters en broeders, 
 
Aan het einde van dit kalenderjaar hoop ik de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar te bereiken, 
waarmee de mogelijkheid gegeven is om als bisschop van Haarlem terug te treden.  
 
Bij mijn aantreden als uw bisschop in 2008 beloofde ik dat ik met Gods hulp en uw steun tien jaar 
zou aanblijven om dan plaats te maken voor een ander met nieuw elan. Op zich was dit voornemen 
vanuit het oogpunt van een dynamische organisatie die de kerk ook moet zijn, een nobel streven. 
Maar continuïteit is ook een groot goed, dat bij alle snelle wisselingen in onze samenleving een 
kenmerkende kracht van het christelijke geloof is. Bovendien speelden er rond 2018 bestuurlijke 
kwesties waarbij veel wisseling in de leiding van de kerk niet goed uitkwam. Ook nu doe ik mijn 
werk als uw bisschop nog steeds met vreugde en voel me daarbij gesteund door het vertrouwen 
van u als collega-geestelijken en leken in de parochies in de hele kerk en daarbuiten. Ik stel de goede 
samenwerking met aartsbisschop Bernd en in het Collegiaal Bestuur bijzonder op prijs en heb het 
idee dat we als kerk bestuurlijk in iets rustiger vaarwater gekomen zijn. Ondanks dit alles voel ik 
dat ik, nu ik die tien jaar al tot achttien heb opgerekt, ons niet mag blootstellen aan het risico dat 
we wederzijds met een zucht van verlichting afscheid van elkaar moeten nemen. 
 
In samenspraak met Lidwien, met de Haarlemse Geestelijkheid en het Collegiaal Bestuur is 
afgesproken dat ik op zaterdag 27 juni 2026 als bisschop terugtreed. We vieren dan ’s middags in 
de Haarlemse kathedrale kerk de eucharistie. Aan het einde van de dienst overhandig ik de 
bisschopsstaf, teken van de bestuursmacht van de bisschop, aan de deken van de Haarlemse 
Geestelijkheid, en neem ik afstand van mijn plaats op de bisschopszetel, die dan vacant blijft tot en 
met de verkiezing van mijn opvolger. Na de dienst is er een receptie waarbij we elkaar verder 
kunnen ontmoeten. Nadere informatie over tijd en plaats krijgt u later. 
 
Met de docenten van het seminarie heb ik afgesproken, dat ik na mijn terugtreden als bisschop nog 
een jaar als docent kerkgeschiedenis aanblijf. En ook voor de Unie van Utrecht hoop ik nog enkele 
taken waar te nemen, zoals de begeleiding van de oud-katholieke kerk in Kroatië. 
 
Voor nu vraag ik uw gebed voor onze kerk en de wereld waarin we leven. Ik voel me zeer rijk 
gezegend met wat ik voor de kerk heb kunnen doen, ook dank zij uw vertrouwen en uw gebed. Ik 
hoop u later nog uitvoeriger te bedanken, maar doe dat nu alvast voor uw geduld met mij. 
 
Met broederlijke groet, 


