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INTROÏTUS: Gezang 532                             Allen staan 

INLEIDING 

Genade zij u en vrede van God onze Vader,  

van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.  

Amen. 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS 

 Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Voor U belijden wij, almachtige God,         Allen knielen of buigen 
voor heel uw kerk en voor elkaar, 
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad, 
in het kwade, dat wij gedaan hebben  
en in het goede dat wij hebben nagelaten.  
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,  
en geef dat wij U mogen dienen; 
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. 

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,  
vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.  
Amen. 

‘KYRIELITANIE’ 2, Liturgisch Supplement blz. 57 

GEBED VAN DE DAG                Allen zitten 

De kinderen gaan naar de kinderkerk, we zingen het projectlied, zie bijlage        
         
EERSTE SCHRIFTLEZING: Jesaja 35, 1-10 



 

GRADUALEPSALM: Gezang 284 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Jakobus 5, 7-10 

HALLELUJA: Gezang 444                 Bij het Halleluja gaan allen staan 

EVANGELIE: Matteüs 11, 2-11 
         
Acclamatie op het evangelie:  

 

 

 

 

PREEK                    Allen zitten 

CREDO: Gezang 310                Allen staan 

VOORBEDEN                Allen knielen 
Elke intentie wordt beantwoord met Gezang 324 ‘Kyrie, eleison.’ 

VREDEGROET                   Allen staan 
De vrede wordt gedeeld door middel van een handdruk of een ander gebaar aan degenen 
in uw directe omgeving. U wordt verzocht de kerkbanken hierbij niet te verlaten.  

OPDRACHT VAN DE GAVEN                 Allen zitten 
De geldelijke gaven worden ingezameld en samen met de gaven voor de voedselbank naar 
het altaar gebracht. De gaven van brood en wijn worden op de altaartafel in gereedheid 
gebracht. Ondertussen zingen allen Gezang 567  

De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat van de parochie, de tweede collecte is 
bestemd voor onze 5 eigen diaconale doelen: Stichting Moviera, voor tienermoeders en 
slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel, de Kledingbank, Stichting Jarige Job en 
voor Villa Vrede, de organisatie voor ongedocumenteerden. U kunt hier ook aan bijdragen 
door de QR-codes achterop te scannen met uw bank-app. Het ingevulde bedrag kunt u 
aanpassen. 
  
Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God,  
de almachtige Vader. 
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam,  
tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk. 
Amen. 



 

GEBED OVER DE GAVEN 

EUCHARISTISCH GEBED                 Allen staan 
De Heer zij met u.        
En met uw geest. 
Opwaarts de harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij onze dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Eucharistisch gebed nr. 10 

‘HEILIG’ MIS 7, te vinden achterin het blauwe gezangboek             Na het Heilig knielen allen 

ACCLAMATIE:  
Gezang 325: ‘Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij  
de dood des Heren totdat hij komt.’ 
 
HET ONZE VADER   Zie blz. 474 in het rode kerkboek 
 
‘LAM GODS’ MIS 7 

COMMUNIE 
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord  
en ik zal gezond worden.  

Uitnodiging tot de communie 
Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap 
deelnemen aan de Tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.  
De communie wordt uitgereikt onder de gedaanten van brood en wijn. Het brood kunt u in 
de wijn dopen. 
Wie niet deelneemt aan de communie is uitgenodigd om een zegen te ontvangen. Men kruist 
daartoe de armen voor de borst.  

NA DE COMMUNIE: LB 534               Allen zitten 

 

  



 

Hij die de lammen lopen liet   Hij die de armen voedsel gaf 
hun dode krachten deed ontvlammen  met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf de weg tot waar geluk:   is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levenspad, de Zoon van God.  Ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
   Hij die de doven horen deed 
   hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   het levend woord, de Zoon van God. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT                    Allen staan 

 

ZEGEN 

SLOTGEZANG: Gezang 519 

Voorganger: pastoor Louis Runhaar 
Organist: Mark Lippe 
 

  

 

  

 

Collecte pastoraat parochie                          Collecte diaconale doelen parochie  

 

Na afloop van de eucharistieviering is er koffie en thee in “In de Driehoek”. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van het kerkbestuur, Tommy van Berkel  
e-mail: secretaris@utrecht.okkn.nl, tel: 06-11524923. 

Website: utrecht.oudkatholiek.nl 
 



Projectlied Advent 2025  

Wij wachten op de koning 
 

 

 

 2. Vier kaarsen zullen branden, 

  het licht groeit vlam voor vlam. 

  Het houdt de nacht gevangen 

  totdat Hij komt! 

 

  3. Het vuur van onze vreugde, 

  de gloed van ons gezang 

  zal niet meer kunnen doven 

  totdat Hij komt! 

 

  4. Wij wachten op de koning, 

  zijn ster is al gezien. 

  Vol vrede is de morgen 

  wanneer Hij komt!     

Liedboek 2013, lied 461 
Tekst: Sytze de Vries 

Muziek: Christiaan Winter 


