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Uitgenodigd om elkaar te ontmoeten!

Jes 43,,1



Retraitedagen:
een gelegenheid om het geloof 

en het leven te verdiepen!

Bij je naam geroepen

Uitgenodigd om elkaar te ontmoeten!

“Ik heb je bij je naam geroepen!”, staat er in het boek Jesaja. Je 
bent belangrijk. Niet iemand anders, maar jijzelf, zoals je bent. En 
de profeet voegt eraan toe: “Je bent kostbaar in mijn ogen, zo 
waardevol!” (Jesaja 43, 1.4) Zoals elke liefdesverklaring is ook deze een 
uitnodiging. Het leven is een ontmoeting. Daarin ontdek je je vrijheid om je te 
verbinden: met het eeuwige, met anderen en met jezelf. Verbondenheid is 
driedimensionaal.

De dagen van bezinning willen ontmoetingen mogelijk maken en een vrije ruimte 
creëren die het mogelijk maakt om je op deze drievoudige manier te verbinden. 

Als Jezus tegen Zacheüs zegt: “Ik wil je gast zijn”, leidt hij hem naar deze vrije 
ruimte. (Lucas 19:5) In deze ruimte klinkt de vraag die Jezus ook aan Petrus stelt: 
“,Wie, zeg jij, dat ik ben?” (Matteüs 16:4) Het is de vraag van een vriend die met je 
verder wil en zich afvraagt of jij dat ook wil. Zo'n vraag 
krijg je alleen als iemand je echt mag en als je 
waardevol bent voor iemand. Zacheüs kan 
daarover vertellen en ook over hoe - door te 
antwoorden - een mens en medemens wordt.

De dagen vinden plaats in de 
St. Willibrordabdij 

in Doetinchem. 

De talen zijn Nederlands en Duits.

Retraitedagen

Sinds 2012 krijgen oud-katholieken (en 
andere gelovigen) elk jaar de kans om zich te verdiepen in 

een aspect van de oud-katholieke spiritualiteit. Dit zijn de 
retraitedagen.

De retraitedagen bieden de mogelijkheid om meer in contact te komen met de 
contemplatieve kant van onze spiritualiteit: stille meditaties, wandelingen in de 
natuur, persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen, samen met momenten 
van uitwisseling, vormen het kader voor een ervaring die heel ver kan gaan.

De uitnodiging voor deze introductiedagen is in de eerste plaats gericht 
tot gelovige leken, maar ook geestelijken en theologen zijn van harte welkom. De 
introductiedagen hebben tot doel ons geloof sterker in ons dagelijks leven te 
verankeren en door te laten werken.



Met vriendelijke steun van:

Organisatorisch

Plaats: St. Willibrords abdij in Doetinchem/NL

Tijd: van vrijdag 24 juli 2026, 12.30 uur tot maandag 27 juli 2026, ca. 13.00 uur (na de lunch)
Aankomst is mogelijk vanaf donderdag 23 juli 2026. De kosten voor de extra overnachting 

dienen individueel te worden betaald.
Aantal deelnemers: max. 34 personen. (Deelname in volgorde van aanmelding)

Kosten: € 350,00  (volpension en bijdrage in de organisatiekosten. Wie om financiële redenen niet 
zou kunnen deelnemen, wordt verzocht zich te melden. In beperkte mate is een subsidie 
mogelijk).

Talen: Duits en Nederlands.

Aanmelding: tot 1 juni 2026 onder einkehr_ak@outlook.de 
Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging tot betaling.

Voorbereidingsteam:
Sarah Böhm ■ John Okoro ■ Anne Sprünken ■ Michael Sprünken 

■ Joris Vercammen ■ Thomas Walter 

Altkatholische Kirche Österreichs


